Tendens vakanties 28 juli—4 augustus 2017

Paardrijvakantie
2017 Vakanties o

we vrienden

worden!

Paardrijvakantie van start

Vrijdag 28 juli begon de paardrijvakantie voor een gezellige groep met 6 mannen. Jan kon
niet wachten tot de vakantie zou beginnen en kwam als eerste aan op de Mariahoeve in
Hoenderloo, samen met zijn broer Wim. Snel daarna kwamen ook Tonni, Fred, Edwin en Piet
aan.

Eerst een bakkie koffie en lekker bijkletsen, toen was het tijd om de tenten in te richten. Dit
jaar hadden alle mannen de
luxe van een eigen privé tent.
Jan mocht boven op zolder
slapen.

Door de regen was het niet zo
lekker om buiten te zitten dus
de kachel werd aangestoken
en op de tv stond en mooie
serie over paarden aan.

Ondertussen werd er door
Fred patat gebakken en at ie-
dereen op de bank lekker zijn
bordje leeg. Na het eten pak-
te Tonni voor iedereen een
toetje. Er werd nog een kop koffie en een biertje of een glas fris gedronken. ledereen kroop
op tijd, moe van de reis, zijn bed in.




Boodschappen en een
drankje in het dorp
Zaterdag 29 juli 2017

Na de lunch stapte
ledereen in de bus omin
Apeldoorn boodschappen
te gaan halen voor het
avondeten. Een hele kar
werd volgeladen met
allemaal lekkers. Piet, ton-
ni en Jan kochten een
mooi tijdschrift. Na het
halen van de boodschap-
pen reden we terug naar
het dorp om kaartjes te
gaan kopen. ledereen
koos prachtige kaarten uit
om naar huis te sturen.

Moe van het winkelen
werd er in een café een
drankje gedronken.

De eerste rit

Na een heerlijke lange nacht slapen werd iedereen langzaam wak-
ker. Tonni zette koffie en Edwin wist Noortje en Jolanda te verras-
sen door ze wakker te maken met een kop koffie op bed. Er werd
door Edwin zelfs een bakje water voor Ollie gebracht. Nadat er
heerlijke verse broodjes van de bakker werden gegeten als ontbijt
was het tijd voor het weerzien met Marcel die zoals elk jaar weer
de paardrijlessen kwam geven, samen met Emma en Susan. De
paarden Walter, DJ en Jacky werden goed gepoetst, opgezadeld en
het was tijd voor de eerste rit. Edwin, Tonni, Michiel en Piet spron-

gen op het paard. Piet leek wel een echte indiaan!




Fred als chefkok!

De hele week heeft
Fred als een echte
chefkok het eten
gekookt voor de hele
groep. Het koken van
een overheerlijke
pasta, het bakken van
pizzas of het maken
van een heerlijke
lasangne... Fred draait
er zijn hand niet voor

om!



Kampvuur

Zoals elk jaar werd er
ook nu weer flink wat
hout gehaald om een

vuurtje te maken.

Michiel en Tonni gooi-
den regelmatig een
nieuw blokje op het
vuur om te zorgen dat
we het allemaal warm

hielden

ledereen zat gezellig
om het vuur te kletsen
onder het genot van
een drankje. Het waren

lange gezellige avon-

Op bezoek bij Ola....

Zondagmiddag was iedereen Ola, het paard van Noortje.
moe van het paardrijden en
werd er onder het genot van
een kopkoffie en een boter-
ham even uitgerust. Na de
lunch had iedereen nog wel
zin in een uitstapje. We gingen
met z'n allen in de bus op naar

Ola werd gepoetst en ge-
knuffeld en liet zelf nog wat
mooie kunstjes zien. Ze gaf
zelfs kusjes op de wang!

Edwin zette Ola terug en het
was tijd om weer naar de Ma-
riahoeve te gaan.

landgoed Middachten. Aange-
komen op het landgoed wer-
den we al snel begroet door




Echte ruiters

Elke dag werd er paardgereden op Walter, Jacky en DJ. Marcel,

Emma en Susan gaven de paardrijlessen aan alle ruiters. Wat

hebben ze genoten!







Verjaardag!

11 juli was Noortje jarig, de vakantiegangers vonden dit wel een

hele goede reden voor een feestje. Fred ging samen met Jolanda op geheime missie op
inkopen te doen voor het verrassingsfeestje. Ze kochten lekkere drankjes, hapjes, taart
en natuurlijk een cadeautje. Bij de koffie werd er luidkeels gezongen. Wat een was

Noortje verrast, dit had ze echt niet verwacht!



Wandelen in het bos

Maandagmiddag scheen

de zon volop in het mooie
Hoenderloo. Zonde om
binnen te gaan zitten met
dit prachtige weer en tijd
voor een wandeling. We
trokken onze schoenen
aan en liepen door het
bos richting het dorp. In

het dorp aten we een ijsje




Zwemmen of
terras!

Zoals ieder jaar stond er ook
dit jaar weer een uitje naar
het zwembad op het pro-
gramma. Niet iedereen had
zin om te zwemmen dus
mochten de vakantiegangers
kiezen, zwemmen of naar het
terras. Edwin, Michiel en Ton-
ni hadden wel zin in een duik
in het water en reden met
Emma en Jolanda naar het
zwembad. Er werd volop
genoten van het water, het
stoombad en het bubbelbad.
Natuurlijk werd er ook
gebruik gemaakt van de
glijbaan waar Edwin met volle
vaart vanaf kwam glijden. Zo
hard dat hij Tonni omver
gleed, en Tonni belande

zomaar bij Edwin op schoot!

Noortje wandelde met Jan,
Piet en Fred naar het dorp om
daar op het terras te genieten

van het prachtige weer.




De grappen en grollen van Edwin

Er gaat geen vakantie voorbij zonder dat Edwin een grap uithaalt.
Dit jaar was Marcel de klos. Het begon met koffie uit een grote
soepkom met soeplepel, er zat zout in Marcels koffie en zelfs een
keer sambal! Marcel liet dit natuurlijk niet zomaar gebeuren en
wilde Edwin wel eens goed terug pakken. Tijdens het eten in het

restaurant bestelde Edwin een grote schnitzel. Marcel serveerde,

om Edwin terug te pakken, een wel heel klein hapje!




Marcel, bedankt!

Marcel gaf, zoals alle jaren, ook dit jaar weer de

paardrijlessen. Om hem daar voor te bedanken was er een mooi
cadeau voor hem besteld. Er werd geoefend op een mooie speech en
het cadeau werd aan Marcel gegeven. De baas van de paarden was er

heel erg blij mee!

Eten bij Marcel

Marcel is niet alleen baas van de paarden maar kan ook heerlijke schnitzels maken. Woensdagavod
was het tijd om dat, na een wandelingen over de braderie, eens uit te gaan testen. Uiteraard met als

toetjes een heel lekker ijsje!









De huifkartocht!

Na de dagelijkse rondjes op het paard (dit keer door het bos). Was het
tijd voor de huifkartocht. Dit jaar was dit inclusief een heerlijke BBQ.
Na een prachtige tocht door Otterlo, genoten we van een BBQ aan het

strand midden op de veluwe.

‘s avonds thuisgekomen maakte onze gast van vandaag een kampvuur

voor ons en genoten we van onze laatste avond op de MariaHoeve.













